
Costa del Sol  –  Zangeres zonder Naam
(Alles C G)
't Was aan de Costa del Sol (tingelingeling)
Daar sloeg mijn hartje op hol (tingelingeling)
Hij sprak mij van amore
Ik was totaal verloren

Hij speelde op z'n gitaar (tingelingeling)
En streelde zacht door m’n haar (tingelingeling)
Nooit zal ik hem vergeten
Hem en de Costa del Sol

Het was zo fijn, bij maneschijn
En Spaanse wijn, om samen te zijn

Ben in m’n landje terug (tingelingeling)
Regen en donkere lucht (tingelingeling)
Toch blijf ik heerlijk dromen
Wat mij is overkomen

Ik hoor nog steeds zijn gitaar
En voel zijn hand door m’n haar
Nooit zal ik hem vergeten
Hem en de Costa del Sol

Het was zo fijn, bij maneschijn
En Spaanse wijn, om samen te zijn
Het was zo fijn, bij maneschijn
En Spaanse wijn, om samen te zijn


